dag rondom Thomas Merton
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“Het is niet onze roeping om er gewoon maar te zijn, maar om met God mee te werken
bij de schepping van ons eigen leven, onze eigen identiteit, onze eigen bestemming. We
zZijn vrije wezens en kinderen van God. Dat betekent dat we niet passief mogen blijven
maar, door te kiezen voor de waarheid, actief moeten deelnemen aan zijn scheppende
vrijheid in ons eigen leven en in het leven van anderen. Nog beter gezegd: we worden
zelfs geroepen om met God samen te werken aan de schepping van de waarheid van
onze identiteit. We kunnen deze verantwoordelijkheid ontlopen door maskers op te zetten
en dat doen we graag, omdat het soms een vrije en creatieve manier van leven lijkt. Het
is heel gemakkelijk, iedereen lijkt het goed te vinden. Op de lange termijn wordt de prijs
echter zeer hoog en de pijn heel groot. Onze eigen identiteit in God uitwerken, wat de
Bijbel “onze verlossing bereiken” noemt, is een arbeid die offers en lijden, risico’s en veel
tranen met zich mee brengt. Het vraagt op ieder moment geconcentreerde aandacht voor
de werkelijkheid en een groot vertrouwen op God, wanneer Hij zichzelf op een duistere

manier openbaart in het mysterie van elke nieuwe situatie”.
Thomas Merton, Zaden van contemplatie blz. 34

Aandacht voor wat werkelijk is vraagt van ons dat we dat we iedere dag opnieuw
keuzes maken, dat we open zijn naar de wereld om ons heen en actief op zoek gaan naar
waartoe God ons uitnodigt. Het vraagt om een luisterende en zelfkritische houding en om
het nemen van verantwoordelijkheid. Het wat dubbelzinnige thema van deze dag roept
direct de vraag op wat werkelijkheid is. Merton heeft daar heel wat zinnigs over gezegd en
zeker ook over hoe je aandachtig zou kunnen leven.



Op deze dag willen we ons laten leiden door teksten van de Amerikaanse
trappistenmonnik Thomas Merton (1915-1968). In de ochtend zal Willy Eurlings een
conferentie verzorgen waarin hij, na een korte levensbeschrijving van Merton, het thema
verder zal uitwerken aan de hand van Mertons geschriften. In de namiddag willen we dan
met elkaar in dialoog gaan rondom enkele van zijn teksten.

Onze spreker Willy Eurlings van de Stichting Thomas Mertonvrienden van de Lage
Landen woont in Bilthoven (NL) en vertaalde reeds verschillende boeken van Thomas
Merton naar het Nederlands. Hier vind je zijn meest recente vertaling.

Programma:

9u30 — 10u: aankomst

10u — 11u30: conferentie

12u — 12u20: gezongen middaggebed in de kloosterkapel

12u30 — 14u: middagmaal, tijd voor een wandeling in het kloosterpark
14u — 15u30: uitwisseling obv teksten van Merton

15u30 — 16u: napraten in de tuin met een drankje

Middagmaal:

’s Middags is er een gedeelde middagpicknick. Er wordt soep, brood en drank voorzien.
Verder mag je iets naar keuze meebrengen voor de potluck-deeltafel.

Inschrijving:
Mail naar neledonne@hotmail.com. We vragen een bijdrage van €10 voor de dag

(betalingsgegevens ontvang je per mail). Deze prijs mag echter geen beletsel zijn om deel
te nemen. Na betaling ben je definitief ingeschreven.

Adres: het Schrijn, Gasthuiszusters Augustinessen, Sint-Jozefsdreef 1, 3020 Herent
Bereikbaarheid:

Met de trein:
Je kan treinen tot Herent. Er is een binnenweg van het station naar het klooster die
Googlemaps niet kent, stuur een mailtje en we delen onze tip.

Met de wagen:

Het Schrijn ligt op enkele minuten van afrit 18 van de autosnelweg E314, vlakbij Leuven.
Kom je van Mechelen, dan blijf je op de Mechelsesteenweg. Het Schrijn ligt viakbij ‘de
omleiding’.

Parkeren kan gratis op de parking aan het begin van de Sint-Jozefsdreef of (beperkt) in de
straat zelf.

Ga de Sint-Jozefsdreef ongeveer 100m in. Tegenover de Betlehemweg zie je een open
poort naar een park aan je rechterkant. Daar moet je zijn!


https://www.damon.nl/boeken/362-vrede-in-het-na-christelijk-tijdperk
mailto:neledonne@hotmail.com

